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Het Pieterpad
in drie weken
bedwongen

In drie weken lopend vanaf Pieterburen in Noord-Groningen
naar de Sint Pietersberg bij Maastricht: de ideale coronavakantie
in eigen land. Verslaggever Sjors van Beek liep het befaamde
Pieterpad in één keer uit. Verslag van een uit de hand gelopen
wandeling door vijf provincies.

BIJ BRAAMT IN GELDERLAND.
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TEKST EN FOTO'S SJORS VAN BEEK

( e voet: hoe twee benen de
mens verder brengen’. Zo
heet het boek van Shane

(Mara, een lerse hoogle-

raar experimenteel hersen-

onderzoek. Hij beschrijft de

heilzame werking van lopen
op lichaam en geest. ‘Je zet je ene voet voor de
andere totdat je er bent, op eigen kracht. Je
komt zelf vooruit en beleeft de wereld van
dichtbij, in je eigen tempo, op je eigen manier”.
Het is een treffende samenvatting van de
ervaring die ik de afgelopen weken, min of
meer toevallig, opdeed. Min of meer toevallig,
want bij aanvang van mijn vakantie had ik geen
moment het plan om het Pieterpad in één klap
uit te lopen. En toch is het me overkomen, Zo
verslavend is lopen kennelijl.

Vliegen op een verre vakantie is in coronatijd
geen optie, dus ga je denken over alternatieven
in eigen land. Ik ben niet de enige, zal later
Hlifken. Wandelen doe ik wel vaker, in het
weekend regelmatig een kilometer of twintig,
Medium-fanatiek, zeg maar. En zo valt het oog
op het Pieterpad. Meerdaags, met overnachtin-
gen, heb ik nog nooit gelopen. Maar een weekje
moet lukken, totdat blaren, spierpijn of andere
oudemannenkwalen me een halt toeroepen, is
degedachte. Het plan is om tussentijds even
naar huis in Maastricht te gaan om uit te
rusten, kleren te wassen en daarna - wellicht -
nog wat etappes te lopen. Daarom neem ik de
auto ook mee naar het hoge Noorden. Parkeren
nabij Assen en met openbaar vervoer naar
Pieterburen,

Opeen zonovergoten zondagmiddag medio
september loop ik de proloog: drie kilometer
vanuit Pieterburen naar de dijk van de Wad-
denzee, de noordelijkste rand van Nederland.
Ik denk terug aan 2009, toen ik hier ook stond
met mijn destijds 10-jarige dochter. Destijds
legden we de route Pieterburen-Pietersberg af
op defiets.

PAADJES

Nu moeten de voeten het doen, besefik als ik
op maandagochtend om negen uur de 50-liter-
rugrzak omgesp en welgemoed begin te lopen.
Achterlangs de zeehondeneréche, meteen een
piepklein paadje door de weilanden op. Zoals er
zovele paadjes zullen volgen: zo'n zestig
procent van het Pieterpad is ongeasfalteerd.

De eerste wandelaars die ik inhaal komen it
Venlo, vertellen ze. Ik ben niet de enige Limbur-
ger met Pieterpadplannen dus. Na twee uur (11
kilometer) lopen arriveer ik in Winsum,
onlangs uitperoepen tot ‘mooiste dorpvan
Nederland'. De eerste (en kortste) officiéle
etappe zit er al op, maar mijn eerste dagmars
nog niet. Vandaag is het einddoel Groningen, in
totaal 33 kilometer. Best veel als aftrap, maar ik
heb geen keus: tussen Winsum en Groningen is
geen accommodatie meer te krijgen. Voor mijn



vertrek heb ik 36 telefoontjes gepleegd om de
eerste vier overnachtingen te regelen.
Het is een voorproefje van de grote drukte die
dit coronajaar heerst langs het pad. ,Zo druk
hebben we het in dertig jaar inderdaad nog niet
meegemaakt”, zegt Maarten Groothuis later.
Hij is voorzitter van de Stichting Pieterpad en
zoon vande ‘oprichtster’ van het pad.
Laat in de middag bereik ik de Grote Markt in
Groningen, waar een koele pot bier, en ndg
eentje, de dorst lest. Na een verkwikkende
douche in de bed & breakfast en een stevige
maaltijd op een sfeervol terras op de Vismarkt
slaap ik als eenroos.

En zo zal het elke dag gaan. Ontbijtje, lunch-
pakketje smeren, ragzak om enlopen. Dezon
blikkert, de voeten gaan stap-stap-stap, en de
gedachten gaan op nul. Geen stress, geen haast,
geen zorgen. Enkel letten op de rood-witte
‘markeringen en de route op mijn telefoon. En
bij aankomst 's middags een pintje, een douche
en een schnitzel. Een kind kan de was doen.
De tweede dag loop ik 27 kilometer, het laatste
stukje al in Drenthe. Nu alleen nog Overijssel,
Gelderland en danben ik al in Limburg denk ik
optimistisch, Op dag 3, over de schitterende
Drentse heide, houd ik halt in Rolde waar ik
schone keren pak uit mijn auto. Het leek me
glim, haasje-over met een rijdend bagaged epot
zodat ik al lopend kan volstaan met een rugzak
van tien kilo. Om de paar dagen een stukje
terug met bus of trein, auto ophalen en weer
enkele dag-etappes vooruit zetten.

SLAAPPLEK

Blaren heb ik, tot mijn eigen verbazing nog
niet. Maar onderdak vinden wordt steeds
problematischer, elke avond benik een uurtje
of twee bezig om een slaapplek voor de dagen
ernate vinden. Ik laat er, noodgedwongen, de
lengte van de etappes vanaf hangen. Het 500
kilometer lange Pieterpad telt officieel 26
etappes van gemiddeld 22 kilometer, maar
soms moet ik al halt houden naeen kilometer
of 17, omdat verderop geen accommodatie
meer is te vinden, En omgekeerd: soms is een
dubbele etappe de beste (of enige ) optie. Los
van dit onderdakprobleem kan het Pieterpad
op elk gewenst tempo worden gelopen. Wie
tien kilometer per dag genoeg vindt, is gewoon
vijftig dagen onderweg.

Het valt me op hoeveel ik door de bossen loop.
Nooit geweten dat Nederland zoveel bomen
telt. En ik krijg steeds meer bewondering voor
de ‘makers’ van dit pad, die telkens de mooiste
muizengaatjes hebben gevonden waar geen
fiets, laat staan auto, kan komen, Ik bewonder
de vele paddenstoelen, ik luister naar het
vogelgezang, bestudeer een rups of eenslak en
kijk ademloos naar roofvogels, eekhoorns en
een enkele ree, Wolkenluchten, zon, Er ontstaat
een ritme: 8 ochtends eerst tien & 15 kilometer
I:‘pm,hmch op een bankje, nog eens dezelfie
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B1J KASTEEL VORDEN HALVERWEGE DE ROUTE, OP HET MONUMENTIE VOOR DE OPRICHTERS VAN HET PIETERPAD.
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afstand, korte pauze, en hoppa, de finish is

oplopen. Meestal lmp&me]wearaﬂem
verder, want niets zo vermoeiend als niet je
eigen tempo lopen. Het merendeel van de
lopers blijkt slechts een deel van het pad te
lopen, de rest van het traject ‘doen’ zein andere
vakanties,

REGEN
Daar is, op dag zeven, warempel Overijssel al!
Voor het eerst beginik te overwegen langer

door te lopen dan de geplande week of ander-

half. Het weer gaat omslaan. Dagenlang regen
voorspeld, maar ik besluit het eens aan te zien.

Ik ben tenslotte niet van suiker. Langzaam
maar zeker raak ik ook gebiologeerd door het
tempo dat met lopen gepaard gaat.

Elke dag zo'n twintig & 25 kilometer, zoliepen
marskramers in de middeleeuwen van dorp
naar dorp. Zo trokken de Romeinen naar de
grenzen van hun rifk, zo liep Alexander de
&mﬁm&mnmmﬁﬁhmh‘z‘p&km
naar Rusland. ntebegrijpen
inspanning dat vergde en hoe langzaam dat
ging toen, Langzaam verandert ook steeds het
landschap, Van de weidse weilanden in Gronin-
gen, via bos en heide in Drenthe, naar met
boerderijen, molens en kastelen bespikkelde
groene omgevingen steeds zuidelijker:

Bij de Sallandse Heuvelrug, ten zuiden van
Ommen, doemen de eerste hellingen op. Rul
zand, pittig lopen. Maar het heidelandschap is
fantastisch. Kort daarna: Gelderland, koeler
weer, ende eerste regen, Het deert me niet. En
ik besluit het Pieterpad in één keer ‘af te
maken’”. Ik ben nu op de helft, nabij kasteel
Vorden waar ik evenin de in brons gegoten
voetstappen van de Pieterpad-oprichters stap.
Tot dat moment heb ik eigenlijk vooral hinder
gehad van mijn haasje-over-auto, die ik telkens
moet verplaatsen. Maar nu komt het goed uit:
ik vis uit de kofferbak warmere kleding en mijn
regenjack, plus deel 2van de Pi -gids.
Die hoef ik dus niet eerst thuis op te halen. Via
een wederom noodgedwongen dubbele etappe
van 35 kilometer doorkruis ik de Achterhoek
en passeer ik Doetinchem. Langzaam maar

zeker kom ik op vertrouwd terrein. Studerend
in Nijmegen maakte ik hier wel eens fietstoch-
ten. Het pad voert een stukje door Duitsland,
langs het schitterend gelegen Hoch Elten, en
dan ontvouwt zich in de diepte het Rijndal
reeds, ‘Denkend aan Holland zie ik breede
rivieren trang door oneindig laagland gaan’,
dichtte Hendrik Marsmanin 1936. Er is niets
veranderd, besef ik lopend over de Rijndijk
richting Tolkamer en het pontje bij Millingen.
GASTVRLJ

Vanaf Nijmegen ben ik ook grotendeels verlost
van mijn onderdak| en. Her en der wonen
vrienden en famili ndie megastvrij
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‘PIETERPAD IS
BEDOELD OM TE
ONTHAASTEN’

Het Pieterpad werd tussen
1978 en 1983 ontworpen
door Toos Goorhuis-Tjalsma
en Bertje Jens. Zoon Maarten
Goorhuis (56) is nuvoorzit-
tervan de Stichting Pieter-
pad. Veertig vrijwilligers
onderhouden de bewegwijze-
ring en lossen knelpunten op.
Ook geven ze de wandelgids
uitvia het Nederlands
Instituut voor Volksomtwikde-
ling en Natuurvriendenwerk
enverstrekken ze oorkondes
en baclges aande lopers. , We
hebben bewust geen medail-
les, het Pieterpad is geen
prestatieloop. Het pad is juist
omte onthaasten, in je eigen
tempo de cultuur en natuur
van Nederland ervaren. Dat
doe je niet door eroverheen
te razen, zoals de loper
(Gerben Oevermans, red.) die
ervier dagen over deed”. De
stichting is wel van planeen
herinneringspenning uit te
geven. Jaarlijks worden zo'n
15.000 gidsen verkocht, het
aantal lopers is een veelvoud.
Dit jaar is het veel drukker
dan anders, ervaart ook de
organisatie met 25 procent
meer verkochte gidsen. De
Facebookgroep Pieterpad
Wandelaars telde in maart
8000 leden en thans 13.000.
Om de oorkonde te krijgen is
geen bewijs nodig. , Als
iemand die het pad niet heeft
gelopen die corkonde toch
aan de muurwil hangen, be
my guest’, zegt Goorhuis.

:Slnt Prte berg

Op www.pieterpad.nl staat een lijst
van honderden accommodaties
direct aan de route. B&B, hotels of
particulieren via Vrienden op de
Fiets.Wie lid is (8 euro per jaar)
kan voor 22,50 euro overnachten.

onderdak bieden. Enkelen lopen
eendagje mee, soms met hun
hond. Voor het eerst in twee
weken ben ik niet meer de hele
dag alleen met mijn eigen gedach-
ten; beide varianten hebben hun
&iaenc]m[)emuve]sbmgm
de Sint Jansberg nabij Groesbeek:
adembenemend. Als ik de Lim-
burgse bodem betreed overvalt
me, tot mijn eigen verbazing, een
melancholisch thuisgevoel. Nabij
Gennep zie ik mooder Maas voor
het eerst weer glinsteren. In
noordelijk Lim ontdek ik
paadjes door bossen waar ik het
bestaan niet eens van vermoedde,
Meerlo, Swolgen, ik kijk mijn ogen
uit. Dwars door de Venlose

Tegelen. De bosroute naar
Swalmen blijkt een van de mooiste
etappes van de hele tocht. Ontdek-
je-plekjeineigen provincie, wie
had dat gedacht?
hmnjdde.ls is de regen een dagelijk-
, maar het zijn (meest-
a]) mmrbujﬁea Ze kunnen het
wandelplezier niet vergallen. Via
Montfort wordt Sittard ‘veroverd’,
waar ik met kortstondig meelo-
pende vrienden uit de Randstad
eengenoeglijke stapavond beleef.



» VERSLAGGEVER RON BUITENHUIS
(OBSERVEERT "ERGENS IN LIMBURG'

De gevaarlijkste zeven
centimeter ter wereld

Tien minuutjes pauze, milkshake en een sigaret je erbij.
Zuigen, trekken, blazen. Er is haast, over acht minuten moeten ze
weer eten verkopen aan fastfoodklanten. Het is vaak geen gezicht,
persaneel dat aan de voor- of achterdeur staat te paffen. Het ruikt
vies, het stoot af, En dan hebben we het nog niet eens over de peuken
die vaak achterblijven. Het toppunt van triestheid is wel verplegend
personeel dat naast het ziekenhuis staat te roken. Als - met wereld-
wijd zes miljoen rookdoden per jaar - femand beter moet weten!
Maarpersuneelmlmﬂmdm‘eenaﬁdalqiewehookmmpmd&}ht
heeft jets eenzaams, zelfs als groep. Collectief gevangen in
niwtmelasso.mmmwemetmgetenmevm‘shmﬂmhenia
En waar anders moeten ze die stillen dan buiten? Binnen geldt
inmiddels het totale Sperrbezirk. Als de voorschriften ooit nég
strenger worden, vallen een normale baan en een zware rookversla-
ving niet meer te combineren, Gevalletje WIA? Reclame maken voor
sigaretten is overal verboden, maar één kanaal staat tot mijn
mﬂmmﬂtﬁdwhdopenwwdegemmﬁﬁcstewmme-
ter van de wereld: films. De
hoofilrolspeler houdt zijn

OP DE SALLANDSE HEUVELRUG.

sigaret tussen duim en wijsvin-

ger vast en slaat met een
Die vrienden hebben de dag erna allebei subtiel tikje van de pink de as
blaren. Ik nog steeds niet. Goede schoenen én eraf. Hij neemt een trek,
sokken zijn essentieel, zo heb ik inmiddels wel inhaleert diep en blaast de
geleerd. Het eerste paar sokken heb ik nabij rook via zijn neus naar buiten.
‘Venray aan barrels gelopen, dus een tussenstop ‘We hebben zijn gezicht nog
in een sportwinkel is even nodig geweest, Na niet gezien, maar kenners
Sittard word ik opnieuw verrast door de pracht herkennennu al de beginscéne
van de route naar Strabeek (Valkenburg). Het van i
Heuvelland ken ik door mijn wandelingenin met Humphrey Bogart. Als een
het weekend, maar dit gebied is een openba- film in de jaren zeventig of
ring voor me. Endan, ik kan het zelf amper tachtig van de varige eeuw
geloven, is het alweer tijd voor mijn eigen Via speelt, laten regisseurs de
Gladiola, de laatste 17 kilometer naar Maas- acteurs ook voortdurend

tricht. De 22¢ achtereer
alweer. Rustdagen heb ik metganume:n ruet

nodig gehad ook, Ingezelschap van een vrien- van Willem Duys stond

din beklim ik de Sint Pietersberg, waar nog een steevast een asbak, Maar
extra rondje wacht voor ik een oorkonde waarom wordt in heel veel
ophalen hij Chalét Bergrust. Endan afdalen (tv)films en -series die na 2010
voor een welverdiend pilgje bijhet ultieme spelen nog steeds gerookt

Pieterpadcafé: Café De Pieter aan de Pleter-

tijdsbeeld. Naast de vissenkom

straat. Jammer dat de barman geen Pieter
heet, bedenk ik als ik de voeten voor de laatste
‘maal rust geefop het terras, Een dag later loop
ik nog even naar de Belgische grenspaal ten
zuiden van Hijsden, waar ooit de fietstocht met
mijn dochter eindigde. Een kilometer ervoor
barst noodweer los. Voor het eerst indrie
weken raak ik doorweekt. Maar Nederland is te
voet doorkruist. Ik kan het jedereen aanraden.
]

van de wereld is? Terwijl inmiddels veel meer mensen niet roken dan
wel, dus dan zou dét toch het tijdsbeeld moeten zijn? Sommige
hoofirolspelers roken meer dan twintig sigaretten. Nog even ende
vakbonden eisen rookstuntmannen op de set tegen het kankerge-
vaar. Acteurs roken vaak louter omdat ze iets met hun handen
moeten doen op'dode’ momenten. De twee dames van de fastfoodke-
ten moeten hun handjes ook weer laten wapperen. De pafpauze zit
erop. En numaar hopen dat ze ze eerst wassen...
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